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MIS VOOR OVERLEDENEN

Antwoordpsalm 3
Ps. 25, 1b
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Tot U, Heer, richt ik mijn geest.

Psalm 25, 6-7bc. 17-18. 20-21

>

P
:@ww—ﬂ—'—!—g——nﬁ_‘
[y,

Q

1 Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.
Denk aan mij met erbarmen,
omdat ik vertrouw op uw goedheid.

2 Verlicht de druk die mijn hart beklemt,
verlos mij van al mijn angsten.
Zie toch mijn ellende, mijn zwoegen,
vergeef mij wat ik misdeed.

3 Bescherm mijn leven en red mij hieruit,
laat mij niet vergeefs naar U vluchten.
Laat onschuld en deugd mijn beschermers zijn,
omdat ik mijn hoop stel op U, Heer.



